
 

 

   

Vorming en Toerusting 

 Programma 2023-2024 

 



 
 

Voorwoord 

Na veel voorbereidend plezier presenteren wij het programma van 

Vorming en Toerusting voor het seizoen 2023-2024. 

Een zeer gevarieerd aanbod. 

 

Het programmaboekje bestaat uit twee delen. 

Allereerst is er informatie over de bijeenkomsten die rechtstreeks 

vallen onder de Taakgroep. Veelal worden hier sprekers van 

buitenaf voor benaderd. 

Succesvol waren de retraites en ’s Gravenzandse talenten. 

Dus dat doen we dit jaar ook weer. 

Ook dit jaar worden er vier activiteiten georganiseerd in 

samenwerking met de taakgroepen van Monster, Naaldwijk en 

De Lier. Op die manier kunnen we de kosten voor een spreker 

ook gezamenlijk dragen. 

 

Vervolgens is er een aanbod van de plaatselijke predikanten, 

die op diverse manieren aan het programma bijdragen. 

We zijn hen daarvoor erkentelijk. Aan het eind van het boekje is 

de agenda in chronologische volgorde opgenomen. 

In het blad Samen, in de nieuwsbrieven en op de website van de 

kerk: www.pgsgravenzande.nl worden de activiteiten ook 

aangekondigd. 

We hopen dat u geïnspireerd wordt om u aan te melden voor één 

of meerdere activiteiten. 

 

Namens de Taakgroep Vorming en Toerusting 

Ds. Martine Wassenaar, voorzitter 

       

      Afbeelding omslag: Wil de Graaf 

http://www.pgsgravenzande.nl
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Lezing Mpho Tutu over 
“Vergeving”  
Er is niets dat niet vergeven kan 

worden en niemand die geen 

vergeving verdient”- Desmond Tutu  

Vergeven is moeilijk en vaak lijkt het 

onmogelijk. Toch is vergiffenis schenken, 

of om vergeving vragen, het enige wat je 

kunt doen om jezelf en de wereld te 

bevrijden van de starre cirkel van pijn en 

vergelding. Het boek beschrijft het 

viervoudige pad van het proces van 

vergeving. Na de lezing van Mpho Tutu 

gaan we kijken of er belangstelling is om 

met een aantal mensen door oefeningen 

en meditaties het viervoudig pad van het 

boek te gaan volgen onder begeleiding 

van Ds. N. Reinders. 

Deze avond wordt georganiseerd door de 

gezamenlijke V&T commissies van 

De Lier, Naaldwijk, ’s-Gravenzande en 

Monster. 

Bij het drukken van dit boekje was de 

datum nog niet bekend. Houd u de verdere 

publicaties in de gaten. 

De avond zal worden gehouden in 

Monster. 

De Hoeksteen, Burg. Kampschoerstraat 25, Monster                                                                             

Mpho Tutu is een 

Anglicaans priester en 

zij is de dochter van 

Desmond Tutu. 

Zij woont tegenwoordig 

in Nederland en is daar 

werkzaam als priester. 

Zij schreef samen met 

haar vader 

‘Het boek van vergeving’ 
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Film:  Where are you Adam? 

In het oude Dochchiariou-klooster op 

Athos in Griekenland leven orthodoxe 

monniken. 

In hun werken en bidden streven ze 

naar een band tussen de mens en de 

natuur. Beelden van de natuur en van 

de monniken bij hun werken en bidden 

wisselen elkaar af. Hun leven lijkt te 

verwijzen naar dat van Adam voor de 

zondeval. Het is een indringende 

documentaire geworden van 80 

minuten. Tijdens de vertoning wordt 

een sobere maaltijd geserveerd. 

Deze avond wordt georganiseerd door 

de gezamenlijk V&T commissies van 

De Lier, Monster, ’s-Gravenzande en 

Naaldwijk. 

Toegangskaarten à € 7,00 pp zijn 

verkrijgbaar via het ticketkantoor. 

Zie verdere publicaties in het blad 

Samen en op de website van de kerk. 

Vrijdag 29 september 2023- 18.00 uur 

Oude Kerk, Wilhelminaplein, Naaldwijk 
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Marga Haas  
De taal van je dromen 

‘Dromen zijn bedrog’, zegt de volksmond. 

Maar dromen kun je ook zien als een 

brief van je ziel aan jou. Een brief die gaat 

over wat er speelt in je dagelijks leven, 

die je vertelt hoe jij tot je bestemming 

komt en wat je daarvoor nodig hebt. 

Alleen worden die brieven niet in keurig 

Nederlands geschreven. De ziel spreekt in 

beeldtaal, in symbolen. Een taal die we 

niet meteen verstaan, maar die we, als 

we er aandacht aan schenken, gaandeweg 

leren begrijpen. 

Op 26 oktober vertelt Marga Haas 

(www.margahaas.nl) over de betekenis 

van dromen en geeft zij diverse sleutels 

voor het verstaan van hun boodschap. 

Donderdag 26 0ktober 2023- 20.00 uur 

Uniecentrum, Langestraat 181, ‘s-Gravenzande 

Marga Haas is eerst 

gemeentepredikant 

geweest en is nu 

werkzaam als geestelijk 

verzorger in het hospice 

van Middelburg.  
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Retraiteweekend in klooster te 
Chevetogne 1-4 december 2023 

Het westers katholieke (Benedictijnen) en 

oosters byzantijnse klooster te Chevetogne 

(in de Ardennen) is weer als bestemming 

gekozen voor het kloosterweekend. 

Het is het enige voorbeeld van oecumene 

tussen de kerken van oost en west. 

De monniken komen uit verschillende landen. 

De oosterse liturgie is zeer rijk aan symboliek, de kerk is van top 

tot teen beschilderd, de zang van de broeders wondermooi. 

In de omgeving kan goed gewandeld worden. 

Er zijn altijd heel veel belangstellenden die naar Chevetogne willen. 

Kortom een buitenkans dat u daar naar toe kunt. 

Het weekend staat o.l.v. Ds. Martine Wassenaar. 

Er is ruimte voor een groep van 15 mensen. 

U kunt zich aanmelden bij Ds. Martine Wassenaar: 

domineeuniekerk@gmail.com of 0649704995. 

De kosten zijn ca. € 200,- 

Wanneer u dit bedrag hebt overgemaakt op het banknummer: 

NL35 RABO 0323 2411 58  t.n.v. Taakgroep Vorming en Toerus-

ting , o.v.v retraite Chevetogne 23 is uw reservering definitief. 

Dat betekent dat er geen geld terug gestort kan worden (tenzij zich 

echt onvoorziene omstandigheden voordoen). Enkele dagen voor 

het betreffende weekend op 22 november om 16.30 uur is er een 

kort informatie- en kennismakingsmoment. We regelen dan ook 

wie met wie kan meerijden. Heeft u geen eigen vervoer, dan hoeft 

dat dus geen belemmering te zijn. 

 

mailto:domineeuniekerk@gmail.com
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Bloemschikken december 2023 

Met de Kerstdagen in het vooruitzicht is 

het fijn om met elkaar een kerststuk te 

maken als voorbereiding op het feest. 

We staan dan ook met elkaar stil bij de 

betekenis die Jezus voor ons heeft door 

zijn geboorte in Bethlehem. Dit jaar 

hebben we Anneke Löbker bereid 

gevonden om deze workshops voor ons 

te verzorgen. We hopen op mooie 

avonden met elkaar. 

De kosten zijn €30,00 

Opgeven vanaf 1 november 2023 bij 

Ingrid Omvlee,                                                           

per telefoon: 06-42 32 57 60                                                                                                    

per mail: jiomvlee@gmail.com                                                                                                     

 
 

 
Woensdag  13 december 2023 - 13.30 uur                                                                

Woensdag  13 december 2023 - 19.30 uur                                                               

Donderdag 14 december 2023 - 19.30 uur 

Uniecentrum, Langestraat 181, ‘s-Gravenzande 

mailto:jiomvlee@gmail.com
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Een avond met ’s-Gravenzandse Talenten 

Op donderdagavond 25 januari in de 

Uniekerk vertellen vier inwoners van 

‘s-Gravenzande iets over hun talenten. 

Ada Kuyvenhoven en 

Marijke Kleefman zijn sinds 4 jaar 

echte quiltvriendinnen. Samen maken 

zij mooie dekens voor verschillende 

goede doelen zoals 

De Regenboog Droomdekentjes

(kinderen die het echt nodig hebben), Carma Groep (mensen met 

kanker)  en Verdanda (mensen met een beperking) 

 

Fred Spreen is 65 jaar en 30 jaar werkzaam voor de Stichting 

Het Zuid-Hollands Landschap. Iedere provincie heeft zijn eigen 

provinciale landschap. Hij is in de regio kuststreek werkzaam als 

boswachter en heeft 8 natuurterreinen in beheer. De meest 

bekende voor allen is het Staelduinsebos. 

Maar liefst 95 ha. groot. Zijn opleiding is de 

middelbare school en daarna de landbouw-

school geweest. Na 16 jaar werken in een hele 

andere branche, is hij terechtgekomen bij het 

beroep dat hij altijd geambieerd heeft: 

Boswachter!! Nog 3 jaar heeft hij een opleiding 

gedaan op Larensteyn in Velp. Nu dus al vele 

jaren werkzaam in de natuur. Natuur die wij 

heel hard nodig hebben in onze turbulente maatschappij. 
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Muziekgroep LYF bestaat al vele jaren en is ooit gestart onder de 

naam Lento. Deze naam is later veranderd in Live Your Faith, 

kortweg genoemd LYF (spreek uit lijf). De laatste jaren hebben ze, 

mede door Corona, veel opgetreden in de lokale kerken en sinds 

vorig jaar treden ze ook weer op in de regio en daarbuiten. 

Ze verlenen medewerking aan kerkdiensten, zangdiensten en open-

lucht bijeenkomsten. Sinds 2023 zijn ze in voorbereiding van een 

tour door het Westland met het thema: 

A meezing streetLYF. 

Hiermee willen ze populaire 

liedjes spelen die iedereen kan 

meezingen. 

De mensen krijgen een boekje 

met daarin de liedteksten en de 

tekstverklaring zoals ze die 

zien. Ze noemen dit ook wel 

stille evangelisatie. 

U heeft vanavond dus de 

primeur met enkele van deze nummers. 

Fijne avond gewenst. 

 

 

 

 

Donderdag 25 januari 2024 – 19.30 uur 

Uniekerk, Langestraat 181, ‘s-Gravenzande 
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Lessen uit de natuur van de 
bioloog Willem Beekman 

Willem Beekman geeft een lezing over 

zijn boek: ‘Openbaar geheim’. 

Van dieren en planten kunnen we veel 

leren over leiderschap, samenwerking 

en communicatie bij mensen. Dezelfde 

processen in de natuur komen ook voor 

bij mensen en in onze bedrijven. 

Door zich een leven lang te 

verwonderen over de natuur ontdekte 

Beekman de kracht van inzicht gevende  

metaforen. 

In Beekmans boek Openbaar Geheim 

heeft hij zijn inzichten gebundeld en 

voorzien van eigen tekeningen.   

 

 

  

Willem Beekman, de 

voormalig directeur van 

de Hortus Botanicus in 

Amsterdam, is naast 

bioloog ook schrijver en 

verteller. Hij heeft 

boeken geschreven over 

de sterrenhemel, de zon 

en binnenkort over de 

mineralenwereld. 

Maandag 19 februari 2024 – 20.00 uur 

Dorpskerk, Langestraat 34, ‘s-Gravenzande 
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Maria, icoon van God door 
Arnold Huijgen 

In protestantse kring speelt Maria vaak 

een bijrol in het verhaal van haar zoon. 

Aandacht voor haar komt je al gauw te 

staan op de verdenking van roomse 

praktijken. En dan nu een heel boek over 

Maria. Met name in orthodox-

protestantse hoek was de ontvangst van 

het boek koeltjes. Vanuit de rooms-

katholieke hoek was de reactie er eentje 

van blije verrassing: eindelijk aandacht 

voor de moeder Gods bij de protestantse 

broeders en zusters. Arnold Huijgen 

schreef een boek waarin hij Maria op het 

spoor komt langs de lijnen van de Bijbel, 

de traditie en de actualiteit. Maria heeft 

wat te betekenen in discussies over 

Europa en nationalisme, over gender en 

geloof. Deze lezing draait om het 

blijvende mysterie van Maria, dat 

katholieken en protestanten kan 

verbinden. Deze avond wordt 

georganiseerd door de gezamenlijke V&T 

commissies van Naaldwijk, Monster, 

’s-Gravenzande en De Lier. 

Arnold Huijgen is 

theoloog en werkt als 

hoogleraar 

dogmatiek aan de 

Protestantse 

Theologische 

Universiteit. 

Donderdag 29 februari 2024- 20.00 uur 

De Rank, van Weelyplein 2, De Lier 
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De gouaches van Charlotte 
Salomon: Leben oder Theater? 

Herman Teerhöfer vertelt over het 

leven en werk van de Joodse 

Charlotte Salomon. 

In 1939, na de Kristallnacht, vluchtte ze 

op advies van haar vader en stiefmoeder 

naar haar grootouders in Zuid-Frankrijk. 

Op advies van een arts begon Salomon te 

schilderen. Zo ontstond de meer dan 

1300 tellende autobiografische reeks 

Leben oder Theater? Dit omvangrijke 

expressionistische kunstwerk rondde ze 

in 1942 af. Voor deze serie werd zij 

geïnspireerd door de eerste geluidfilms 

en door muziek en kunst. Met de 

woorden "c'est toute ma vie" (het is mijn 

hele leven) vertrouwde ze haar werk  toe 

aan dokter Moridis in Villefranche sur 

Mer voordat ze op transport werd gesteld 

naar Auschwitz. Charlotte Salomon werd 

in oktober 1943 in Auschwitz op 

26-jarige leeftijd om het leven gebracht. 

Haar kunstwerken: Leven of theater, 

bevinden zich in het Joods Museum in 

Amsterdam. 

Drs. Herman Teerhöfer 

is als geestelijk 

verzorger en theoloog 

werkzaam. 

Hij is oprichter en 

voorzitter van de 

Smolinski Foundation. 

Vrijdag 22 maart 2024 - 20.00 uur 

Dorpskerk, Langestraat 34, ‘s-Gravenzande 
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Verhalenverteller Kees Posthumus en 

muzikant Henk van Glabbeek spelen 

hun voorstelling 

‘Geloof en een hoop zonnepanelen’.  

In een afwisselende, vrolijke voorstelling 

wordt met tal van verhalen en liedjes de 

schepping gevierd, zorgen over de 

schepping gedeeld en onderzocht hoe 

wij ons kunnen inzetten voor een 

duurzame toekomst. 

Er klinken nieuwe scheppingsverhalen 

en een groen-gelovige meezinger, er 

wordt live gekookt en er is eco-fitness. 

Geloofsgemeenschappen zijn zich 

terdege bewust van de gevaren die de 

klimaatcrisis voor de aarde en haar 

bewoners met zich meebrengt. 

Er komen in Nederland steeds meer 

groene synagogen, kerken en moskeeën. 

Wie gelooft dat de schepping een 

geschenk van God is, is geroepen daar 

goed voor te zorgen.  

 

Vrijdag 12 april 2024 – 20.00 uur 

De Kiem, Kon. Julianaweg 91, ‘s-Gravenzande 

Geloof en een hoop zonnepanelen 

Kees Posthumus 

(verhalenverteller en 

kerkjournalist) schreef 

het boek ‘Geloof en een 

hoop zonnepanelen’ in 

opdracht van Groene 

Kerken. 

Henk van Glabbeek 

bespeelt diverse 

oosterse instrumenten, 

zoals tar, ney en 

duduk. 
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De Nieuwe Rank 
Bijbelcursus Evangelisch College 

Vanaf september 2023 biedt het Evangelisch College de 

Bijbelcursus aan in De Kiem. Deze cursus wordt op zo’n 50 locaties 

in Nederland aangeboden. Door de EC-Bijbelcursus leer je de Bijbel 

beter lezen, begrijpen en toepassen in je persoonlijke leven. 

Je gaat in deze cursus door de héle Bijbel heen: alle Bijbelboeken 

komen één voor één aan bod. In de lessen wordt aandacht 

besteed aan de achtergronden, context, thema’s, moeilijke passages 

en de boodschap van ieder Bijbelboek.  

Cursusdagen: 9 september 

(open lesdag voor geïnteresseerden), 28 oktober, 

18 november, 2 december, 13 januari, 10 februari, 

9 maart, 6 april, 11 mei van 9:30 – 15:00 uur. 

https://www.evangelisch-college.nl/studie/ec-bijbelcursus 

Vrijheid in Christus 

Dit najaar starten we opnieuw met de cursus Vrijheid in Christus. 

Jezus heeft ons vrijgemaakt. Alleen ervaren we die vrijheid niet 

altijd. Bijvoorbeeld negatieve gedachten of patronen kunnen ons zo 

makkelijk weerhouden om het volle leven te leven. Met deze cursus 

bouw je aan stevige fundamenten over je identiteit in Christus en 

hoe je dit in je dagelijks leven kunt toepassen. 

Cursusavonden: 18 september (startbijeenkomst), 

25 september, 9 oktober, 23 oktober, 6 november, 

20 november, 4 december, 18 december, 8 januari, 

22 januari, 5 februari, 10 februari (zaterdag), 26 februari, 

11 maart, 25 maart, 8 april. 

Info: https://www.denieuwerank.nl/vrijheid-in-christus.  

https://www.evangelisch-college.nl/studie/ec-bijbelcursus
https://www.denieuwerank.nl/vrijheid-in-christus
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Alpha Cursus 

In januari 2024 zal er weer een Alpha cursus van start gaan. 

Een mooie plek om samen met anderen in gesprek te gaan over 

levensvragen en de basis van het Christelijk geloof. 

Meer info volgt nog op https://www.denieuwerank.nl/alpha 

 

Overige trainingen en cursussen 

Door het jaar heen worden er regelmatig verschillende trainingen 

of cursussen aangeboden. De inhoud en data worden vaak pas later 

in het seizoen bepaald en gedeeld. Het actuele aanbod is te vinden 

via https://www.denieuwerank.nl/cursussen. 

https://www.denieuwerank.nl/cursussen
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Leeskring Kerk en Theologie 

Wil je meer ontdekken over de rijkdom en 

veelkleurigheid van het christelijk geloof? 

Hou je van lezen en van een goed gesprek 

rondom een inspirerend boek? Dan is de 

leeskring over kerk en theologie iets voor u 

of jou. Maandelijks komen we op een 

donderdag bij elkaar om (een deel van) een 

boek te bespreken. We lezen enkele 

kernachtige passages met elkaar en 

praten daarover door. Dit seizoen lezen we de Belijdenissen van 

Augustinus (in de frisse vertaling van Wim Sleddens), een 

klassieker die ook nu nog overkomt als verrassend en meeslepend.  

 

Leiding: Ds. Krijn Hage, dskrijnhage@pgsgravenzande.nl  

 
 
 

      14 september, 12 oktober, 16 november, 14 december, 

      18 januari, 15 februari, 14 maart, 18 april, 23 mei. 

      We beginnen om 19.30 uur.  

      Dorpskerk, Langestraat 34  

mailto:dskrijnhage@pgsgravenzande.nl
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Geloven kan ook zo 
Basiscursus geloven ds. Hans Meijer 

 

Rond kernbegrippen van het christelijk geloof 

gaan we op vijf avonden met elkaar in gesprek. 

Thema’s: 

1. God – Vader, Moeder, Schepper, Bevrijder 

2. Jezus – Zoon, kruis, opstanding, navolging 

3. Heilige Geest – inspiratie, spiritualiteit, gebed, levensvernieuwing  

4. Kerk – gemeente rond Schrift (bijbel) en Tafel (avondmaal) 

5. Nieuwe wereld – toekomst, Gods koninkrijk, missie en dienst 

Geloven is niet meer vanzelfsprekend. Velen geloven het wel en 

houden het voor gezien met geloof en kerk. In een geloofsgesprek 

bevragen we elkaar: waarom geloof jij zó? En we ontdekken hoe 

geloven ook ànders kan. 

Een cursus voor alle leeftijden, voor ‘geleerden’ en voor ‘leken’. 

Geschikt als introductie- of opfriscursus. Zeer aanbevolen voor wie 

overwegen om openbare belijdenis van het geloof te doen. 

Graag opgave vooraf met het oog op de organisatie en het toe te 

zenden materiaal. Opgeven bij ds. Hans Meijer via e-mail: 

dshansmeijer@pgsgravenzande.nl 

dinsdag 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 

21 november 2023 – 19.30 uur 

Noorderkerk, Langestraat 130 
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  27 september, 25 oktober, 22 november, 17 januari, 

  14 februari, 20 maart.  

  De middaggroep begint om 15.30 uur. 

  De avondgroep begint om 19.30 uur.  

 
  Dorpskerk, Langestraat 34 

Bijbelkring Dorpskerk 
 
In 2023 is in de morgendiensten in de Dorpskerk speciale 

aandacht voor het bijbelboek Handelingen. Dit tweede boek van 

Lucas is het boek van Gods kracht (de Geest) en van de Naam. 

We krijgen een inkijkje in de eerste dertig jaar van de jonge kerk in 

ontwikkeling. Een tijd vol tegenslag en gevaar, maar ook vol van 

“kracht” en “de Naam” (van Jezus). 

In het boek Handelingen ontmoeten we “gewone” mensen, die 

tegelijk bewogen zijn door de Geest en door Jezus. Wie zijn deze 

mensen? Ananias, Barnabas, Lydia, Aquila en Priscilla, Timotheüs, 

en Apollos. We duiken in hun leven en raken (als het goed is) zelf 

ook geïnspireerd door hun woorden en daden. Iedereen is welkom 

om mee te doen! 

U kunt kiezen uit een middaggroep en een avondgroep. 

 

De bijbelkring staat onder leiding van Ds. Andre Verweij, 

informatie via verweij.ac@gmail.com 

mailto:verweij.ac@gmail.com
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Ontmoetingsgroep: “ Zin in de ouderdom”  

 

 

Voor het derde seizoen wordt de 

succesvolle ontmoetingsgroep 

“Zin in ouderdom” gehouden. 

Zin hebben en zinvol bezig zijn 

houdt ons jong en bij de tijd.  

 

 

 

Op de vierde woensdagmorgen van de maand, van 

10.30 -12.00 uur staat de koffie klaar in de Uniezaal of Uniekerk. 

Een ieder is welkom. Samen met Rieneke van der Endt en 

Annie van de Burg is er een interessant programma opgesteld met 

veel aandacht voor kunst, muziek, natuur, religie.  

De juiste vermelding van de spreker en/of activiteit kunt u lezen op 

de website en in de media. Opgave is niet nodig. 

 

De data zijn: 27 september, 25 oktober, 22 november, 

(december slaan we over) 31 of 24 januari, 28 februari, 

27 maart, 24 april en 22 mei. 

Uniekerk of Uniecentrum Langestraat 181 
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      3 oktober, 7 november, 5 december, 2 januari, 
      6 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei -14.00-15.15 uur 
 
      De Kiem, Kon. Julianaweg 91 

Samen de Bijbel lezen 

De Bijbel is een oud boek dat door de eeuwen heen velen heeft 

geboeid, maar ook velen heeft verward. De verhalen zijn vaak 

ingewikkeld en mogen geïnterpreteerd worden. Er zijn diepere 

lagen vindbaar die verwondering, maar ook weerstand en ophef 

kunnen oproepen. Samen lezen helpt om het beter te 'verstaan'. 

We delen daarbij onze bevindingen en vragen. 

Dat doen we iedere eerste dinsdag van de maand 

in De Kiem, van 14.00 - 15.15 uur. 

De lezingen staan niet vast, daar kunnen we met elkaar invulling 

aan geven. 

Van harte welkom om mee te lezen (dat kan voor één of meerdere 

keren). 

 

Leiding: Wim Heus 
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Boekbespreking : Marcus Borg,  
Het hart van het Christendom 

  
Het boek: ”Het hart van het Christendom” 

verscheen in 2010. 

Het is een warm en inspirerend betoog, waarin 

Marcus Borg laat zien dat wat men modern geloof 

noemt, even diep geworteld is in de traditie als wat 

men orthodox noemt. Een boek dat bruggen bouwt 

en steun biedt. Als je de Bijbel niet meer letterlijk kunt nemen, en 

twijfelt of Jezus echt opstond als mens van vlees en bloed, hoe kun 

je dan nog christen zijn? Wat geloof je dan eigenlijk? 

Marcus Borg laat zien dat er een lange traditie is van anders dan 

letterlijk geloven, en wat de kern is die blijft staan. Theologie die je 

hart raakt. Marcus Borg (1942- 2015) was een vooraanstaand 

Amerikaans theoloog, populair in progressieve kringen omdat hij 

in staat is de dingen 'opnieuw voor het eerst' te zien. 

 

Het boek is voor €10,90 aan te schaffen. 

 

Er kunnen ongeveer 8 mensen aan deel nemen. 

9 oktober 2023, 6 november 2023, 15 januari 2024, 

26 februari 2024 

Uniekerk of Uniecentrum, Langestraat 181 
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Heilige Herrie 

Popsongs met religieuze boodschap beluisteren en bespreken  

 

In popsongs van bijvoorbeeld Paul Simon, Bob Dylan, 

Leonard Cohen, U2, Prince, Bruce Springsteen en Nick Cave zijn 

heel wat verwijzingen naar het geloof en de bijbel te vinden. 

Regelmatig laat ik dan ook in mijn vieringen een popsong horen. 

Stef Bos is daarbij mijn eigen favoriet.  

 

Op 4 avonden wil ik met u 

3 songs beluisteren. 

De tekst print ik van tevoren 

uit en daarna bespreken we 

wat we eraan beleven, hoe het 

ons geloof verrijkt. 

 

 

U kunt zich aanmelden bij Ds. Martine Wassenaar, 

domineeuniekerk@gmail.com of telefonisch 0649704995. 

   23 oktober 2023, 27 november 2023, 

   22 januari 2024, 4 maart 2024- 19.30-21.00 uur 

   Uniecentrum, Langestraat 181 

mailto:domineeuniekerk@gmail.com
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Paulus opnieuw 

Nieuwe kijk op de apostel  
Ds. Hans Meijer 

 

 

 

 

Welke invloeden onderging Paulus? Hoe Joods was hij eigenlijk? 

Peter van ’t Riet schreef de afgelopen jaren een boeiende trilogie 

van meer dan duizend pagina’s over Paulus’ jeugd en jonge jaren 

(I-2018, II-2019, III-2023). Het werk geeft een verrassende kijk op 

de invloeden die zijn theologie bepaalden. Nieuwe inzichten vragen 

om heroverweging van de traditionele kerkelijke visie op de apostel 

en zijn brieven. Een uitdaging voor ons geloof. 

 

1. Paulus en het hellenistische (Griekse) Jodendom 

2. Paulus en de Grieks-Romeinse cultuur 

3. Paulus en het Aramese Jodendom in Israël 

 

Graag opgave vooraf met het oog op de organisatie en het toe te 

zenden materiaal. Opgeven bij ds. Hans Meijer via e-mail: 

dshansmeijer@pgsgravenzande.nl 

donderdag 15 februari, 29 februari en 14 maart 2024- 19.30 uur 

Noorderkerk, Langestraat 130  
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Earth Hour  

Earth Hour is een jaarlijks terugkerend internationaal evenement 

dat huishoudens en bedrijven oproept om verlichting en andere 

apparatuur voor één uur uit te schakelen. 

Het evenement vindt plaats in het weekeinde waarin de zomertijd 

ingaat. 

Tijdens Earth Hour is in de Dorpskerk een speciale bijeenkomst 

(in het donker) met inspirerende bijdragen over duurzaamheid 

en milieu. Iedereen is welkom om samen Earth Hour te beleven! 

Deze avond wordt georganiseerd door de Werkgroep Groene Kerk 

van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande. 

 

Leiding en info: Ds. André Verweij, verweij.ac@gmail.com 

  

 
  

       

       

     zaterdag 23 maart 2024 - 20.15 uur.  

     Dorpskerk, Langestraat 34 

mailto:verweij.ac@gmail.com
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Praktische informatie: 

De Taakgroep Vorming en Toerusting is ingesteld door de 

kerkenraden om gemeenteleden een handreiking te bieden bij 

geloofs-en levensvragen. De lezingen beginnen om 20.00 uur. 

Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. 

Na de inleiding is er gelegenheid om met elkaar van gedachten 

te wisselen. De avonden duren uiterlijk tot 22.00 uur. 

De leden van de taakgroep zijn: 

Martine Wassenaar, interim-voorzitter  
en eveneens namens de predikanten 
tel: 06 49704995, e-mail: domineeuniekerk@gmail.com 

Nel Haaring-van der Wees secretaris 
tel: 06 57081799, e-mail: nel.haaring@caiway.nl 

Janny Dekker-van Zanten public relations 
tel: 06 19768007, e-mail: janny.dekker54@gmail.com 

Ingrid Omvlee, algemene zaken 
tel: 06 42325760, e-mail: jiomvlee@gmail.com 

Ike de Jong penningmeester 
tel: 06 40185060, e-mail: idej@caiway.nl 

Bert Storm, algemene zaken 
tel: 06 52088198, e-mail: lidabert@kpnmail.nl 

 

E-mailadressen predikanten en ouderenpastor: 

dsandreverweij@pgsgravenzande.nl tel: 0174 500247 

dskrijnhage@pgsgravenzande.nl tel: 0174 729009 

domineeuniekerk@gmail.com tel: 06 49704995 

dshansmeijer@pgsgravenzande.nl tel: 0174 41238 

wimheus@pgsgravenzande.nl tel: 06 531 297 39 

mailto:idej@caiway.nl
mailto:dsandreverweij@pgsgravenzande.nl
mailto:dskrijnhage@pgsgravenzande.nl
mailto:domineeuniekerk@gmail.com
mailto:dshansmeijer@pgsgravenzande.nl
mailto:wimheus@pgsgravenzande.nl


 

   

September 
 

       Mpho Tutu: “Vergeving” 

09: Bijbelcursus Evangelisch 

College (1) 

14: Leeskring Kerk en Theologie (1) 

18: Vrijheid in Christus (1) 

25: Vrijheid in Christus (2) 

26: Geloven kan ook zo (1) 

27: Zin in de Ouderdom (1) 

27: Bijbelkring Dorpskerk(1) 

29: Film: Where are you Adam 

 

 

Oktober 

03: Samen de Bijbel lezen (1) 

09: Boekbespreking: Het hart van 

het Christendom (1) 

09: Vrijheid in Christus (3) 

10: Geloven kan ook zo (2) 

12: Leeskring Kerk en Theologie (2) 

23: Vrijheid in Christus (4) 

23: Heilige Herrie (1) 

24: Geloven kan ook zo (3) 

25: Bijbelkring Dorpskerk(2) 

25: Zin in de Ouderdom (2) 

28: Bijbelcursus Evangelisch  

College (2) 

26: Marga Haas: De taal van je 

dromen 

November 
 

06: Boekbespreking: Het hart van 

het Christendom (2) 

06: Vrijheid in Christus (5) 

07: Samen de Bijbel lezen (2) 

07: Geloven kan ook zo (4) 

16: Leeskring Kerk en Theologie (3) 

18: Bijbelcursus Evangelisch 

College (3) 

20: Vrijheid in Christus (6) 

21: Geloven kan ook zo (5) 

22: Bijbelkring Dorpskerk (3) 

22: Zin in de Ouderdom (3) 

27: Heilige Herrie (2) 

 

December 
 

01-04 Retraiteweekend in 

klooster te Chevetogne 

02: Bijbelcursus Evangelisch 

College (4) 

04: Vrijheid in Christus (7) 

05: Samen de Bijbel lezen (3) 

13: Bloemschikken (2x)  

14: Bloemschikken 

15: Leeskring Kerk en Theologie (4) 

18: Vrijheid in Christus (8) 

Overzicht data 2023-2024 
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Januari 
 

02: Samen de Bijbel lezen (4) 

08: Vrijheid in Christus (9) 

13: Bijbelcursus Evangelisch College 

(5) 

15: Boekbespreking: Het hart van het 

Christendom (3) 

17: Bijbelkring Dorpskerk (4) 

18: Leeskring Kerk en Theologie (5) 

22: Vrijheid in Christus (10) 

22: Heilige Herrie (3) 

24 of 31: Zin in de Ouderdom(4) 

25: Een avond met 

’s-Gravenzandse Talenten 

 

Februari 
 

05: Vrijheid in Christus (11) 

06: Samen de Bijbel lezen (5) 

10: Vrijheid in Christus (12) 

10: Bijbelcursus Evangelisch College 

(6) 

14: Bijbelkring Dorpskerk (5) 

15: Leeskring Kerk en Theologie (6) 

15: Paulus opnieuw 

19: Willem Beekman: Openbaar 

Geheim 

26: Vrijheid in Christus (13) 

26: Boekbespreking: Het hart van het 

Christendom (4) 

28: Zin in de Ouderdom (5) 

29: Arnold Huijgen: Maria, icoon 

van God 

29: Paulus opnieuw (2) 

Maart 
 

04: Heilige Herrie (4) 

05: Samen de Bijbel lezen (6)  

09: Bijbelcursus Evangelisch 

College (7) 

11: Vrijheid in Christus (14) 

14: Leeskring Kerk en Theologie (7) 

14: Paulus opnieuw (3) 

20: Bijbelkring Dorpskerk (6) 

22: Herman Teerhöfer: 

De gouaches van Charlotte 

Salomon 

23: Earth Hour  

25: Vrijheid in Christus (15) 

27: Zin in de Ouderdom (6) 

 

April 
 

02: Samen de Bijbel lezen (7) 

06: Bijbelcursus Evangelisch 

College (8) 

08: Vrijheid in Christus (16) 

12: Kees Posthumus: Geloof 

en een hoop zonnepanelen 

18: Leeskring Kerk en Theologie (8) 

24: Zin in de Ouderdom (7) 

 

Mei 
 

07: Samen de Bijbel lezen (8) 

11: Bijbelcursus Evangelisch 

College (9) 

22: Zin in de Ouderdom (8) 

23: Leeskring Kerk en Theologie (9) 

           27 



 

De Kiem 
Koningin Julianaweg 91 

2691 GC ‘s-Gravenzande 

tel. 0174-413780 

Dorpskerk 
Langestraat 181 

2691 BH ‘s-Gravenzande 

tel.0174-413473 

Uniekerk 
Langestraat 181 

2691 BE ‘s-Gravenzande 

tel. 0174-417377 

Noorderkerk 
Langestraat 130 

2691 BK ‘s-Gravenzande 

tel. 0174-413132 


