
 

 

WIJKGEMEENTE DORPSKERK: “Betrokken bouwend – Open onderweg” 

Midden in ’s-Gravenzande staat de Dorpskerk, een rijksmonument van ruim twee honderd 

jaar oud. Vele generaties gingen op deze plek naar de kerk om God te aanbidden, en lief en 

leed te delen. Bij deze stoet sluiten wij aan, waarbij onze kernopdracht is: “Betrokken 

bouwend” – “Open onderweg”  

Het gemeente zijn in de Dorpskerk is gebouwd op vier pijlers:  

Vieren – Leren – Ontmoeten – Dienen 

Wat houdt dit in? 

VIEREN: Wij vieren de verlossing door Jezus Christus onze Heer. Hierbij is de zondagse 

kerkdienst een kern van gemeente zijn en inspiratiebron voor de rest van de week. Bijbel, 

verkondiging, muziek, zang en gebed, zijn hierbij trefwoorden. Een viering inspireert en zet 

aan tot nadenken en actie.  

LEREN: De boodschap van Jezus Christus heeft zeggingskracht voor alle generaties. Het 

geloofsgesprek tussen de generaties is belangrijk om van elkaar te leren, en samen een 

gemeenschap te vormen. Hierbij is de Bijbel richtinggevend als fundament van ons geloof.  

ONTMOETEN: Elkaar ontmoeten, zowel op zondag als door de week, is onmisbaar om een 

hechte gemeenschap te zijn. Hierdoor ontdekken we wat de ander drijft en bezighoudt. 

Samen eten, bidden, spreken, zingen. Omzien naar elkaar is een opdracht voor de hele 

gemeente.  

DIENEN: Het dienen krijgt gestalte in de zorg voor elkaar. Tegelijk hebben we een open oog 

voor de samenleving om ons heen. Contact en overleg, hand- en spandiensten, tijd en 

aandacht voor de ander, zijn van groot belang om het christen zijn in deze tijd waar te 

maken.  

 

 

 


