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Voorwoord

Voor u ligt het programma van Vorming en Toerusting 2025-2026.
Een boekje met uitnodigingen om stil te staan, te ontmoeten en te
leren — op allerlei manieren, en op verschillende momenten

in het jaar.

Dit boekje bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt u het
overzicht van de activiteiten die worden georganiseerd door de
Taakgroep Vorming en Toerusting. Van lezingen en verdiepende
ontmoetingen tot creatieve avonden. In het tweede deel vindt u
het aanbod van de plaatselijke predikanten, mede bedoeld als
uitnodiging om wijk-overstijgend elkaar te ontmoeten, rondom
thema’s die raken aan het geloof en het leven van alledag.

Op de foto bij dit boekje ligt een schelp aan de rand van het water.
Ogenschijnlijk verstild, maar omgeven door sporen van beweging
— van eb en vloed, van tijd en getij. Zo willen ook de bijeenkomsten
dit seizoen zijn: momenten om stil te worden, maar ingebed in de
stroom van het leven. De schelp nodigt ook uit om te luisteren:
naar elkaar, naar verhalen, naar de stem van God die soms juist in
de stilte te horen is.

We hopen u dit seizoen op een of meer bijeenkomsten te mogen
begroeten.

Namens de Taakgroep Vorming & Toerusting,
ds. Krijn Hage, voorzitter

Foto Schelp: gemaakt door Anneke Leerdam



De beste helft

Van kenniseconomie naar
wijsheidscultuur

Wat wil je later worden? Die vraag krijg
je vaak als kind. Maar er komt een
moment dat je iets of iemand bent
geworden. En dan moet je nog een poos.

Vroeger of later lopen mensen tegen de
grenzen op van wat ze zijn geworden.
Burn-out, een relatiecrisis, de dood van
een geliefd mens of een opkomend gevoel
van verveling. Is dit alles? Dan begint de
tweede helft van je leven. De beste hellft,
noemt Arjan Broers het, ‘of in ieder geval
de helft waar het echt om gaat’.

Arjan Broers vertelt over zijn boek

‘De beste helft’, dat inmiddels een vijfde
druk kreeg. De ondertitel van het boek is:
‘Kunnen we behalve alsmaar ouder ook
wat wijzer worden?’

Dinsdag 14 oktober 2025 — 20.00 uur
Dorpskerk, Langestraat 34, ‘s-Gravenzande

fotograaf: William Moore

Arjan Broers (1969)
is pastor in de
Dominicuskerk
Amsterdam en
daarnaast journalist,
programmamaker en
coach. Hij is al sinds
zijn eigen heugenis
geinteresseerd in
wijsheid en in de
christelijke traditie als
bron daarvan.

ARJAN BROERS



De zin van ziekte
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Alain Verheij

Alain Verheij (1989)
studeerde Theologie en
Bijbelstudies. Hij is
schrijver, journalist,
dominee en columnist
in Trouw. Zijn debuut
'God en ik’ (2019) werd
gekroond tot het ‘beste
theologische boek van
het jaar”’.

‘De zin van ziekte’
verscheen maart 2024.

De zin van ziekte

Op zoek naar wijze woorden in
Bijbel en literatuur

Niemand ontkomt eraan: vroeg of laat
krijgen we met ziekte te maken.

Het treft onszelf of mensen om ons
heen, is kortstondig of chronisch, fysiek
of psychisch, ernstig of beheersbaar. En
al zolang er mensen op aarde rondlopen,
vragen ze zich af hoe we met ziekte
moeten omgaan. Hoe praten we erover?
Hoe zoeken we naar genezing?

Welke betekenis kennen we eraan toe

— en is er iiberhaupt zin en betekenis te
vinden in ziekte?

In zijn boek ‘De zin van ziekte’ vertelt en
duidt Alain Verheij Bijbelverhalen die
belangrijke vragen stellen en
verhelderende inzichten bieden over
onze ervaringen met ziekte anno nu.

Woensdag 19 november 2025 — 20.00 uur

Dorpskerk, Langestraat 34, ‘s-Gravenzande



Bloemschikken december 2025

Met de kerstdagen in het vooruitzicht is het fijn om met elkaar een
kerststuk te maken als voorbereiding op het feest. We staan dan
ook met elkaar stil bij de betekenis die Jezus voor ons heeft door
zijn geboorte in Bethlehem.

Ook dit jaar hebben we Stacey Alsemgeest van ‘Stees Creations’
weer bereid gevonden om de workshops voor ons te verzorgen.
Dat is bij haar in goede handen zoals we vorige jaren gezien
hebben. We hopen op mooie momenten met elkaar.

De kosten bedragen €30,00.

Opgeven kan vanaf 1 november 2025 bij Ingrid Omvlee,
jiomvlee@gmail.com of 06-42 32 57 60

Woensdag 10 december 2025 -13.30 uur
Woensdag 10 december 2025 - 19.30 uur
Donderdag 11 december 2025 - 19.30 uur

Uniecentrum, Langestraat 181, ‘s-Gravenzande
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Een avond met ’s-Gravenzandse Talenten

Donderdag 29 januari vertellen drie ‘s-Gravenzandse talenten
over hun passie, leven en werk. Het belooft een prachtige avond te
worden.

Na haar jeugd in ’s-Gravenzande studeerde Kim van den Enden
in 2012 af aan de Willem de Kooning academie in Rotterdam.

De techniek van de oude meesters ligt aan de basis van de

kunst- en portretschilderijen die zij maakt in haar atelier in het
historisch centrum van Dordrecht. Kim won verschillende prijzen.
Voor ‘Sterren op het doek’ schilderde zij in 2019 Aart Staartjes en
koos hij haar werk uit om mee naar huis te nemen. In 2023 won zij
de competitie ‘De Nieuwe Vermeer’ met ‘Het tweede straatje’.

Dit werk werd geéxposeerd in het Mauritshuis en in het

Vermeer Centrum in Delft.




Pauline van der Wees - geboren, getogen en woonachtig in
’s-Gravenzande — werkt als zelfstandig uitvaartbegeleider en
stervensbegeleider. In 2024 kwam haar boek ‘Afscheid zonder spijt’
uit, een persoonlijke gids voor het regelen van een afscheid dat bij
je past. Het is haar missie om iedereen te laten weten dat je overal
een keuze in hebt. Naast het onder ogen zien van je eigen afscheid,
stimuleert zij je om over je laatste levensfase na te denken, en te
reflecteren op je leven.

Pauline deelt graag haar verhaal. Laat je inspireren.

Daar ben je nooit te jong voor.

HAYSTACK

PAULINE
VAN DER WEES

AFSCHEID
ZONDER
SPIJT

De persoon!
voor het regeler
afscheid dat bij jou past




Marilise Heus, Lisan Broekman en Tom de Munck vormen
muziekgroep TrueStory. Zij hebben als passie het vertellen van
(christelijke) verhalen via muziek. Verhalen over liefde, hoop,
geloof, vreugde en verdriet. Verhalen over het leven. Echte verha-
len. Het repertoire bestaat uit muziek van Sela, Stef Bos, Hillsong,
Blof, The Psalm Project, Suzan & Freek e.a.

Donderdag 29 januari 2026 — Aanvang: 19.30 uur
Uniekerk, Langestraat 181, ‘s-Gravenzande
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Frank en vrij geloven

Lezing en gesprek met
Jan Offringa

Jan Offringa verkent in ‘Frank en vrij
geloven’ (2024) de belangrijke thema’s
voor nu en de toekomst. Dat begint met
twee basale vragen. Waarom geen
genoegen nemen met de ‘dood van
God’? En op welke manier blijft Jezus
belangrijk voor mijn levensoriéntatie?
Hij geeft ruim aandacht aan existenti€le
thema’s als vergeving, geloofstwijfel en
leven na de dood.

Ook verkent hij wat hapert:

de oecumene, de kerk die zich
‘onopgeefbaar verbonden met het volk
Israél’ verklaart. In heldere taal spreekt
Offringa zowel theologen als ‘gewone’
kerkmensen en religieus
geinteresseerden aan. Hij laat zich
kennen als een liberaal theoloog met een
franke en vrije manier van geloven.

Dinsdag 24 februari 2026 — 20.00 uur
De Kiem, Kon. Julianaweg 91, ‘s-Gravenzande

DE TIEN ARTIKELEN VAN
EEN LIBERALE DOMINEE

Jan Offringa (1957)
was bijna 40 jaar
predikant. Hij was vijf
jaar voorzitter van

‘Op Goed Gerucht’, een
beweging van moderne
protestantse theologen.
Eerder schreef hij:

‘Na een gezonde
geloofscrisis’ (2008)

en samen met anderen
‘God is niet te vangen’
(2014) en ‘Liberaal
christendom’ (2015).



Retraiteweekend 12-14 maart 2026
in de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther

Dit jaar is de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther gekozen als
bestemming voor het kloosterweekend.

Hier wonen nog 13 Norbertijner kloosterlingen in de leeftijd van
50 tot dik in de 90. De Norbertijner orde is de oudste kloosterorde
in Nederland, gesticht in 1121.

Deze orde verenigt het beschouwende leven en de liturgische
dienst met het actieve leven, zoals zielzorg en onderricht.

De abdijgemeenschap geeft ons de gelegenheid om enige tijd met
hen door te brengen, met hen mee te leven en mee te vieren.

Er kan gewandeld worden in de abdijtuin en in de prachtige
omgeving.

Ook willen we een bezoek brengen aan Museum Krona te Uden,
een museum met een prachtige collectie religieuze kunst.

Ds. Hedy Cappon gaat met ons mee. Er is ruimte voor een groep
van 10-12 mensen.
U kunt zich aanmelden bij Ingrid Omvlee: jiomvlee@gmail.com
of 06-42 32 57 60.

De kosten zijn € 200,- Wanneer u dit bedrag heeft overgemaakt op
het banknummer: NL35 RABO 0323 2411 58 t.n.v.

Taakgroep Vorming en Toerusting , 0.v.v Kloosterweekend 2026
is uw reservering definitief. Dat betekent dat er geen geld terug
gestort kan worden.

(tenzij zich echt onvoorziene omstandigheden voordoen)

10


mailto:jiomvlee@gmail.com

Enkele dagen voor het betreffende weekend is er een kort
informatie- en kennismakingsmoment. We regelen dan ook wie
met wie kan meerijden. Heeft u geen eigen vervoer, dan hoeft dat
dus geen belemmering te zijn.
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Josée Claassen is
kunsthistorica.

Zij heeft zich
gespecialiseerd in het
geven van lezingen
waarin beeldende
kunst gecombineerd
wordt met klassieke
muziek. Een bevlogen
vertelster die je
meerdere aspecten
van kunstuitingen
laat zien en horen in
een originele
combinatie.

Jan van Eyck en het Lam Gods

Lezing met muziek

Het Lam Gods werd afgelopen jaren
gerestaureerd en is vanaf maart 2026
weer in volle glorie te zien in de Sint
Baafskathedraal in Gent. In deze lezing
gaat Josée Claassen in op de complexe
inhoud en betekenis van dit grote en
beroemde altaarstuk.

U hoort bijvoorbeeld waarom Vergilius,
de dichter uit de klassieke oudheid,
afgebeeld staat op dit zeer christelijke
werk. Ook leert u wat een chronogram is
en hoe daaruit de datum is af te leiden
waarop het Lam Gods voltooid was.
Behalve uitleg over het Lam Gods wordt
het levensverhaal van Jan van Eyck
geillustreerd aan de hand van zijn
schilderijen.

De lezing gaat gepaard met prachtige,
bijpassende muziek. U hoort onder
meer werk van Gilles Binchois, Bach,
Ockeghem, Haydn en Vivaldi.

Donderdag 26 maart 2026 — 20.00 uur

Uniecentrum, Langestraat 181, ‘s-Gravenzande
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‘Plantaardig en diervriendelijk’

Cabaretier Ruurd Walinga

uit Geesteren (Gld) speelt zijn
avondvullend programma
‘Plantaardig en diervriendelijK’
in ’s-Gravenzande.

In de lijdenstijd gaat het onder meer
over de grote waarom-vragen. In het
cabaretstuk worden deze vragen op een
verrassend frisse manier aan de orde
gesteld. Met hoop en soms een nieuwe
kijk op zware thema’s gaat de bezoeker
na afloop naar huis. Op ontroerende
wijze laat de cabaretier het publiek stil
staan bij de diepe levensvragen en de
(on)zin van het lijden. Bovendien biedt
hij troost en hulp aan.

Deze avond wordt georganiseerd door
de gezamenlijke V&T commissies van
De Lier, Naaldwijk, Monster en
’s-Gravenzande.

Kaarten a 6 euro pp zijn verkrijgbaar via

het Ticketkantoor.

Vrijdag 17 april 2026 - 20.00 uur.

De Kiem, Kon. Julianaweg 91, ‘s-Gravenzande

Vorig jaar vierde
Ruurd Walinga zijn
25-jarig jubileum als
cabaretier in de kerk.
Hij speelt in allerlei
kerken met zijn twaalf
shows, voor kinderen,
tieners, ouders en alle
leeftijden.

Naast cabaretier is
Walinga voorganger/
pastoraalwerker van
een VEG-gemeente in
Joure en kerkelijk
werker bij de
Protestantse Gemeente
Aalten.
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De Nieuwe Rank

Bijbelcursus Evangelisch College

Cursus die op 50 locaties in Nederland wordt aangeboden waarin
alle Bijbelboeken met achtergronden, thema’s en moeilijke passages
één voor één aan bod komen en je de Bijbel beter leert lezen,
begrijpen en toepassen in je persoonlijke leven.

De cursusdagen zijn één zaterdag per maand

(de eerste 13 september 2025) van 9.30 — 15.00 uur in

De Kiem en meer informatie vind je via:
https://www.evangelisch-college.nl/studie/ec-bijbelcursus

Alpha Cursus

In januari 2026 start op de maandagavonden de Alpha Cursus;
een mooie plek om samen met anderen in gesprek te zijn over
levensvragen en de basis van het Christelijk geloof. We starten met
een maaltijd waarbij alle tijd is om nieuwe mensen te leren kennen
en vriendschappen op te bouwen. Daarna wordt er een onderwerp
besproken en is er alle ruimte om jouw vragen te stellen.

Meer informatie met concrete data, locatie en tijden vind je via:
https://www.denieuwerank.nl/alpha of stuur een mail naar
alpha@denieuwerank.nl. Van harte welkom om aan te schuiven!

Vrijheid in Christus

Een cursus voor iedereen die meer wil ontdekken over wie wij zijn
in Christus en wat we van Hem ontvangen hebben. Met deze cursus
bouw je aan stevige fundamenten over je identiteit in Christus en
hoe je dit in je dagelijks leven kunt toepassen.
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Cursusavonden: 11 maandagavonden

(1 september 2025 t/m 2 februari 2026) en op

10 januari 2026 een zaterdag.

Meer informatie vind je via: https://www.denieuwerank.nl/
vrijheid-in-christus of stuur een mail naar
vic@denieuwerank.nl.

Overige trainingen en cursussen

Door het jaar heen worden er regelmatig verschillende trainingen
of cursussen aangeboden zoals “God en je gezin” over
geloofsopvoeding en “Een leven om te geven” over de kracht van
gastvrijheid en vrijgevigheid. De inhoud en data worden later in
het seizoen bepaald en gedeeld en het actuele aanbod is te
vinden via https://www.denieuwerank.nl/cursussen.

o)/e
DNC

de nieuwe rank

15


https://www.denieuwerank.nl/vrijheid-in-christus
https://www.denieuwerank.nl/vrijheid-in-christus
mailto:vic@denieuwerank.nl
https://www.denieuwerank.nl/cursussen

Leeskring Kerk en Theologie

Wat is wijsheid in deze gistende tijden, waarin zoveel in beweging
is? Hoe komen we waarheid op het spoor? Welke stemmen
vertrouwen we? Acht moderne profeten uit de recente traditie
wijzen ons de weg. Ze leefden allemaal in maatschappelijke crises.
Hun leven had een geheim, een profetische kracht. Kunnen we
daar de vinger op leggen: waar haalden ze het lef vandaan?
Waarom zeiden ze wat ze zeiden, en deden wat ze deden?
Daarover gaat het bij Moderne Profeten. In de eerste helft van
seizoen 2025 en 2026 luisteren we het eerste seizoen van de
podcast en bespreken het bijbehorende boek, over o.a.

Dietrich Bonhoeffer, Jacques Ellul en Angela Merkel.

De tweede helft van het seizoen zoomen we in op een unieke
gestalte: de Nederlandse predikant en theoloog Oepke Noordmans
(1871-1956). Hij is niet zo bekend bij het grote publiek, maar zijn
taal is prachtig en loopt over van profetisch gehalte.

We lezen enkele van zijn meditaties en gedeelten uit een van zijn
boeken: Herschepping.

Leiding: ds. Krijn Hage, dskrijnhage@pgsgravenzande.nl

De data zijn: 18 september, 16 oktober, 20 november,

18 december, 22 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april en
28 mei.

19.30 - 21.00 uur.

Dorpskerk, Langestraat 34, ‘s-Gravenzande
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Kring Eeuwige Beginners

Ben je tussen de 35 en 55 jaar oud? Druk aan het werk met vele
verplichtingen en weinig vrije tijd? Dan zit je goed op de kring
Eeuwige Beginners!

Hier maken we tijd om stil te staan bij de grote vragen van het
leven. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we leven, op een vruchtbare
manier, met aandacht voor elkaar, voor God, voor de schepping?
Hoe gaan we om met tegenslag, dreigingen, angsten?

Waar vinden we vreugde en voldoening?

Komend seizoen lezen we het mooie boek van Ariaan Baan,
“Virtuoos Leven” (uitgegeven door Kok Boekencentrum, 2025).
Hierin bespreekt Ariaan Baan thema’s zoals:

Geloof, Liefde, Matigheid, Dapperheid, Rechtvaardigheid.

VIR U008

Info en leiding:
ds. André Verweij,
verweij.ac@gmail.com

De eerste bijeenkomst is dinsdag 30 september om 20.00 uur.
De overige data (ongeveer 1x per zes weken) worden in onderling
overleg vastgesteld.

Dorpskerk, Langestraat 34, ‘s-Gravenzande
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Samen de Bijbel lezen

De Bijbel is een oud boek dat door de eeuwen heen velen heeft
geboeid, maar ook velen heeft verward. De verhalen zijn mooi en
inspirerend. Er staat vaak ‘meer’ dan er staat, diepere lagen zijn
vindbaar. Het samen lezen helpt om daar inzicht in te krijgen en
het beter te begrijpen. Het geeft verdieping aan het persoonlijke
geloofsleven.

We komen iedere eerste dinsdag van de maand bij elkaar in
De Kiem. Opgeven vooraf is niet nodig.

De lezingen zijn willekeurig, daar geven we met elkaar invulling
aan. U kunt één of meerdere keren meedoen.

Info en leiding: Wim Heus, wimheus@pgsgravenzande.nl

De data zijn: 7 oktober, 4 november, 9 december, 6 januari,
3 februari, 3 maart en 7 april.

14.00 — 15.15 uur.

De Kiem, Koningin Julianaweg 91
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Rouwkost

Zes bijeenkomsten met rouwgenoten die iemand verloren
aan de dood.

‘Verdriet overleven heeft meer te maken met herinneringen
dan met vergeten. Rouw wordt teveel gezien als iets dat je
moet overkomen en verwerken, terwijl de nadruk moet
liggen op de relatie die blijft. Een persoon waarvan je hebt
gehouden blijft altijd deel van je leven’ (Manu Keirse).

Een dierbare verliezen aan de dood is verdrietig en ingrijpend.

Het leven is voor altijd anders, wie of wat helpt je hierbij?

Hoe ga je verder? Rouw(en) is een zoektocht.

Komend seizoen worden er zes bijeenkomsten georganiseerd om
met elkaar te delen wat rouw(en) doet. Er is ruimte voor maximaal
10 personen. De bijenkomsten zijn op donderdagmiddag en staan
onder leiding van John van den Enden en Wim Heus.

U kunt zich opgeven bij Wim Heus: wimheus@pgsgravenzande.nl

of 06-53129739

De data zijn: 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari,
12 februari en 12 maart.
14.00 — 16.00 uur.

De Kiem, Koningin Julianaweg 91
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Bijbelkring Dorpskerk

Dit seizoen bespreken we op de Bijbelkring kernteksten uit de brief
van Paulus aan de Romeinen. Veel mensen vinden Paulus moeilijk
om te lezen en dat is ook zo. Echter, wie de moeite neemt om

(in groepsverband) teksten van Paulus te lezen wordt rijk beloond!
Je geloof wordt erdoor gevormd en verdiept.

De brief aan de Romeinen is een wereldwonder, een meesterwerk,
waarin Paulus op zijn eigen, unieke manier het geloof in Jezus
Christus verwoordt.

Op de Bijbelkring lezen we de meest beroemde passages en vragen
we ons af: wat betekenen deze woorden voor mij persoonlijk en
voor de wereld waarin wij leven?

Iedereen die interesse heeft om mee te doen is welkom, ook uit
andere wijken of kerken.

Info en leiding: ds. André Verweij, verweij.ac@gmail.com
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Er zijn twee groepen:
(u kunt zelf kiezen aan welke groep u meedoet):

De middaggroep begint om 15.30 uur, de avondgroep begint
om 19.30 uur.

woensdag 8 oktober 2025 (Romeinen 1)
woensdag 12 november 2025 (Romeinen 3 en 4)
woensdag 10 december 2025 (Romeinen 5),
woensdag 28 januari 2026 (Romeinen 6),
woensdag 25 februari 2026 (Romeinen 8),
woensdag 25 maart 2026 (Romeinen 12)

Dorpskerk, Langestraat 34, ‘s-Gravenzande
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Ontmoetingsgroep: “ Zin in de ouderdom”

Voor het vijfde seizoen wordt de succesvolle ontmoetingsgroep
“Zin in ouderdom” gehouden. Zin hebben en zinvol bezig zijn
houdt ons jong en bij de tijd.

Op de laatste woensdagmorgen van de maand,
van 10.30 -12.00 uur staat de koffie klaar in de Uniezaal of
Uniekerk. Eenieder is welkom.

De commissieleden: Rieneke van der Endt, Adriaan de Heer en
Wil de Graaf hebben een interessant programma opgesteld met
veel aandacht voor kunst, muziek, natuur, religie. De juiste
vermelding van de spreker en/of activiteit kunt u lezen op de
website, de nieuwsbrief en in de media. Opgave is niet nodig.

De data zijn: 29 oktober (Spinoza), 26 november (Gaudi),
december slaan we over), 28 januari, 25 februari, 25 maart,
29 april en 27 mei.

10.30-12.00 uur

Uniecentrum, Langestraat 181, ‘s-Gravenzande
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Donderdagavond Filmavond

Het filmteam van de RK Kerk organiseert vijf mooie filmavonden
waar iedereen van harte welkom is op de laatste donderdag
van de maand.

Inloop vanaf 19.30 uur voor een kop koffie/thee.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
tijdens een hapje en een drankje. De toegang is gratis.

De titel van de film wordt te zijner tijd bekend gemaakt in de
nieuwsbrief van de kerken en in de media.

De data zijn: 30 oktober, 27 november,
(december slaan we over), 29 januari, 26 februari en 26 maart.
Inloop 19.30. Aanvang 20.00 uur.

De Hoeksteen, Iepstraat 1 ,’s-Gravenzande.
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Earth Hour

Een uur lang stil staan bij de toekomst van de aarde. Earth Hour
is een wereldwijd evenement van het Wereld Natuur Fonds dat
iedereen oproept om verlichting en andere apparatuur één uur uit
te schakelen. De Eiffeltoren in Parijs doet mee, het Colosseum in
Rome, de Erasmusbrug in Rotterdam.

Zaterdag 28 maart 2026 verzamelen we om 20.30 uur bij de
fietsenstalling van slag Beukel in ’s-Gravenzande.

We wandelen naar slag Arendsduin en over het strand weer terug.
Onderweg laten we ons inspireren door gedichten.

Iedereen is welkom om mee te doen.

Voor meer info: ds. André Verweij, verweij.ac@gmail.com of
groenekerk@pgsgravenzande.nl

Zaterdag 28 maart 2026 — 20.30 uur

Fietsenstalling Slag Beukel, ‘s- Gravenzande
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Praktische informatie

De Taakgroep Vorming en Toerusting is ingesteld door de
kerkenraden om gemeenteleden een handreiking te bieden bij
geloofs-en levensvragen. De lezingen beginnen om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor koffie of thee.

Na afloop kunnen we met elkaar van gedachten wisselen.

De avonden duren tot uiterlijk 22.00 uur.

De leden van de taakgroep zijn:

Ds. Krijn Hage, voorzitter

en lid namens de predikanten

Nel Haaring-van der Wees secretaris

tel: 06 57 08 17 99, e-mail: nel.haaring@caiway.nl
Janny Dekker-van Zanten public relations

tel: 06 19 76 80 07, e-mail: janny.dekker54 @gmail.com
Ingrid Omvlee, public relations

tel: 06 42 32 57 60, e-mail: jiomvlee@gmail.com
Ike de Jong penningmeester

tel: 06 40 18 50 60, e-mail: idej@caiway.nl

John van den Enden, algemene zaken

tel: 06 22 92 75 14, e-mail: evenwicht77@gmail.com

E-mailadressen predikanten en ouderenpastor:
dskrijnhage@pgsgravenzande.nl tel: 0174 729009 / 06-454 600 11
dsandreverweij@pgsgravenzande.nl tel: 0174 500247/06-403 484 52
martijnjunte@pgsgravenzande.nl tel:06-218 591 21
dshedycappon@pgsgravenzande.nl tel: 06-380 631 14

wimheus@pgsgravenzande.nl tel: 06 531 297 39
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Overzicht data 2025-2026

September

o1: Start cursus Vrijheid in Christus
De Nieuw Rank

18: Leeskring Kerk en Theologie (1)

13: Start Bijbelcursus Evangelisch
College De Kiem

30: Start Kring Eeuwige Beginners

Oktober

07: Samen de Bijbel lezen (1)
08: Bijbelkring Dorpskerk (1)
09: Rouwkost (1)

14: De Beste helft
Arjan Broers

16: Leeskring Kerk en Theologie(2)
29: Zin in de Ouderdom(1)
30: Filmavond in De Hoeksteen(1)

November

04: Samen de Bijbel lezen (2)
12: Bijbelkring Dorpskerk (2)
13: Rouwkost (2)

19: De zin van ziekte
Alain Verheij

20: Leeskring Kerk en Theologie (3)
26

26: Zin in de Ouderdom (2)
27: Filmavond in De Hoeksteen (2)

December

09: Samen de Bijbel lezen (3)

10: Bijbelkring Dorpskerk (3)

10: Bloemschikken (2x)

11: Bloemschikken

11: Rouwkost (3)

18: Leeskring Kerk en Theologie (4)

Januari

06: Samen de Bijbel lezen (4)

08: Rouwkost (4)

22: Leeskring Kerk en Theologie (5)
28: Bijbelkring Dorpskerk (4)

28: Zin in de Ouderdom (3)

29: Filmavond in De Hoeksteen (3)

29: Een avond met
’s-Gravenzandse Talenten



Februari

03: Samen de Bijbel lezen (5)
12: Rouwkost (5)

24: Frank en vrij geloven
Jan Offringa

25: Zin in de Ouderdom (4)

25: Bijbelkring Dorpskerk (5)

26: Leeskring Kerk en Theologie (6)
26: Filmavond in De Hoeksteen (4)

Maart

03: Samen de Bijbel lezen (6)
12: Rouwkost (6)

12-14 Retraiteweekend
Abdij van Berne te
Heeswijk-Dinther

25: Zin in de Ouderdom (5)
25: Bijbelkring Dorpskerk (6)
07: Samen de Bijbel lezen (6)

26: Jan van Eyck en het Lam Gods

Josée Claassen
26: Leeskring Kerk en Theologie (7)
26: Filmavond in De Hoeksteen(s)
28: Earth Hour

April

07: Samen de Bijbel lezen (7)

17: Plantaardig en
Diervriendelijk
Ruurd Walinga

23: Leeskring Kerk en Theologie (8)

29: Zin in de Ouderdom (6)
Mei

27: Zin in de Ouderdom (7)
28: Leeskring Kerk en Theologie (9)
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De Kiem

Koningin Julianaweg 91
2691 GC ‘s-Gravenzande
tel. 0174-413780

Dorpskerk

Langestraat 34
2691 BH ‘s-Gravenzande

tel.0174-413473

Uniekerk

Langestraat 181
2691 BE ‘s-Gravenzande

tel. 0174-417377

Noorderkerk

Langestraat 130
2691 BK ‘s-Gravenzande
tel. 0174-413132

4B Protestantse Gemeente
EY 's-Gravenzande



